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Inleiding 

Beste (oud-)deelnemers aan de kloosterweekenden en andere belangstellenden, 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je eerder aan een weekend rond de spiritualiteit van 

Franciscus of Clara hebt deelgenomen of om een andere reden hebt aangegeven dat je graag op 

de hoogte gehouden wilt worden. 

 

Deze nieuwsbrief is de laatste die we sturen, omdat er vanaf 2026 geen kloosterweekenden meer 

vanuit onze werkgroep worden georganiseerd. Het laatste weekend vond plaats van 5-7 

december jongstleden. De aanleiding om te stoppen is dat er vanaf 2026 nauwelijks meer 

franciscaanse kloosters beschikbaar zijn die onderdak kunnen bieden aan onze 

kloosterweekenden. We hebben jullie in eerdere nieuwsbrieven ook al geïnformeerd over dit 

probleem. Maar toen kon dit uiteindelijk weer opgelost worden doordat er nieuwe mogelijkheden 

kwamen. Vanaf november 2024 konden we weer weekenden organiseren in het Emmausklooster 

in Velp, bij de internationale kapucijnengemeenschap die daar dat jaar begonnen is. En in 2025 

konden we ook voor het eerst in het kapucijnenklooster in Meersel-Dreef terecht. Met name de 

terugkeer naar Velp na 10 jaar afwezigheid was voor ons bijzonder en hoopgevend, omdat hier 

ook de kloosterweekenden zijn begonnen (de zogenaamde ‘oriëntatie-weekenden’). Helaas heeft 

dit maar kort mogen duren. We kregen al in augustus van dit jaar te horen dat de communiteit in 

Velp voor 2026 plannen heeft om een eigen programma van kloosterweekenden rond de 

franciscaanse spiritualiteit te organiseren. Hierdoor is er geen ruimte meer voor het huisvesten 

van de weekenden van onze werkgroep.  

 

Daarnaast kregen we in juni 2025 bericht van de minderbroeders franciscanen in Megen, dat ook 

zij met onmiddellijke ingang moeten stoppen met het verlenen van onderdak aan de 

kloosterweekenden. Hier moeten andere prioriteiten worden gesteld in het gastenwerk,vanwege 

het tekort aan capaciteit binnen de communiteit.  

Tenslotte is ook het klooster van de zusters Clarissen in Megen het komende halfjaar nog niet 

beschikbaar voor gasten, vanwege een verbouwing die sinds het najaar van 2024 plaatsvindt.  

Dit betekent dat we voor 2026 alleen onderdak zouden kunnen krijgen bij de kapucijnen in 

Meersel-Dreef.  

Januari 2026 
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Op 30 augustus jl. heeft de werkgroep zich op de ontstane situatie beraden. We vinden dat dit een 

te beperkte basis is voor het organiseren van de franciscaanse kloosterweekenden. We hebben 

geconcludeerd dat er geen andere optie is dan er een punt achter te zetten. Met verdriet in het 

hart moeten we vaststellen dat er na 47 jaar een eind komt aan wat ooit in Velp begon als 

Oriëntatiebeweging op Franciscus van Assisi. 

 

Terugblik op de kloosterweekenden1 
 

Begin 1978 werden door de kapucijnen de eerste kloosterweekenden georganiseerd met 

aanvankelijk alleen kennismakingsweekenden. De bedoeling hiervan was om “een oriëntatie te 

bieden op de persoon van Franciscus en zijn idealen”. Het oorspronkelijke doel was ook om 

kandidaten voor de orde te werven. Maar op de advertenties hiervoor reageerde een veel bredere 

groep van geïnteresseerden. Om hierin te voorzien werd tijdens deze weekenden informatie 

verstrekt over het franciscaanse religieuze leven, vonden er ontmoetingen plaats met een aantal 

religieuzen en werd er gemediteerd.  

 

Vanaf 1979 werd de kapucijnencommuniteit in Velp het centrum van 

de Oriëntatie en werden er ook vervolgweekenden aangeboden 

over de thema’s Armoede, Solidariteit, Kerk en Geloven, Vrede en 

Schepping. De structuur werd later uitgebreid met aansluitend vier 

verdiepingsweekenden. De opzet van de weekenden was drieledig: 

kennismaken en meeleven met de kloostercommuniteit, deelname 

aan het inhoudelijke programma en (met behulp daarvan) reflectie 

op het eigen spirituele leven.  

 

Vanaf 1984 bestond er een contactblad ‘Gaandeweg’, dat verstuurd 

werd naar alle deelnemers. In 1995 werd begonnen met een 

‘toerustingscursus’ voor mensen die de Oriëntatie hadden doorlopen en daarna zelf als 

weekendbegeleider mee wilden helpen. In 1997 werd er naast het klooster in Velp een 

‘dormitorium’ gebouwd, een gastenverblijf met 12 kamers voor deelnemers en een 

meditatieruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bron (gedeeltelijk): Jan Jacobs, In de schaduw van Franciscus (over de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen) 

Afbeelding van Franciscus in de 
advertentie in de Volkskrant van 
destijds 
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In 2004 werd er een professionele kracht aangesteld om de kapucijnen te ondersteunen bij de 

Oriëntatie en voor de begeleiding hiervan, de ‘custos’. Bij de aanstelling van de custos werd er al 

rekening mee gehouden dat de kapucijnen die in aantal afnamen, op termijn niet meer in staat 

zouden zijn om de Oriëntatie zelf voort te zetten. Daarom werd er in Velp vanaf 2013 een 

bewonersgroep gevormd die de exploitatie van het klooster en de Oriëntatie zelfstandig voort zou 

gaan zetten. Deze opzet slaagde echter niet, waardoor het klooster per 1 januari 2016 een andere 

bestemming kreeg.  

 

Er kon, gelukkig voor de kloosterweekenden, gastvrijheid geboden worden in andere 

franciscaanse kloosters in Megen en Nijmegen. En de kapucijnen bleven de Oriëntatie wel 

financieel ondersteunen. Daardoor konden 

de kloosterweekenden voortgezet worden 

onder begeleiding van de custos. Dit maakte 

het ook mogelijk dat in 2016 vijf kandidaten 

de toerustingscursus konden volgen om 

weekendbegeleider te worden.  

Deze cursus werd in 2017 afgerond. Helaas 

kregen de weekendbegeleiders op 4! oktober 

van dat jaar het bericht van het bestuur van 

de kapucijnen dat zij zich helemaal (dus ook 

financieel) uit de Oriëntatie terug gingen 

trekken. Daarmee kwam er feitelijk een einde aan de Oriëntatie. De 9 weekendbegeleiders zijn 

toen in overleg getreden met de Franciscaanse Beweging in Den Bosch over de mogelijkheid om 

organisatorisch samen te werken. De FB bleek bereid de kloosterweekenden als werkgroep op te 

nemen en ondersteunde bij de organisatorische en financieel-administratieve uitvoering van de 

weekenden. De weekenden werden vanaf 2018 voortgezet onder de naam Franciscaanse 

Kloosterweekenden. 

Afgezien van een onderbreking in de coronaperiode (2020-2021) hebben we gedurende de 

afgelopen 8 jaar nog ongeveer 43 kloosterweekenden georganiseerd. 

Wij danken alle zusters en broeders van de communiteiten waar wij de afgelopen jaren mochten 

verblijven, hartelijk voor de betoonde gastvrijheid en betrokkenheid die wij tijdens de weekenden 

hebben ervaren. 

 

Namens alle weekendbegeleiders van de kloosterweekenden,  

 

Jan Willem Rijke 
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Ervaringen van begeleiders 

 

Een impressie van een weekendbegeleider                                         

In 1997 volgde ik mijn eerste weekend. Wat mij vooral raakte, is de betrokkenheid van de 

broeders in het klooster op ons, op mij. Ik werd echt ‘gezien’.  

 

Als weekendbegeleider is dat wat mij altijd is bijgebleven. Daar gaat het om: betrokkenheid, de 

ander zien. Het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant. Dat is wat we proberen te 

doen in een weekend: je mag er zijn zoals je bent. Je hoeft jezelf niet anders voor te doen. Dat is 

niet altijd makkelijk en dat schuurt natuurlijk ook wel eens, maar toch, het mag er zijn.  

Dat is ook het waardevolle van de weekenden, vind ik, en wat je meemaakt als 

weekendbegeleider: dat we hoe verschillend ook, echt ieder mens persoonlijk willen zien. 

Dat komt dan ook vaak tot uiting in de viering aan het eind van het weekend. In een gebed of 

gedachte laat de ander zich ten diepste zien aan de groep. We mogen even bij elkaar naar binnen 

kijken. Kwetsbaar, maar gedragen door elkaar. 

 

In december waren Ineke en ik op bezoek bij broeder Harrie van den Bosch in Breda. 

Hij begon over de weekenden en hoe waardevol hij het vond om die weekenden te geven en de 

mensen te ontmoeten. Het heeft zijn leven verrijkt.  

Hij vertelde dat de dialoog in de weekenden het belangrijkste was. We gaan niet met elkaar in 

discussie, maar we luisteren naar elkaar en daar komen prachtige gesprekken uit voort. Als 

weekendbegeleider mag je daar bij zijn en je verwonderen over wat mensen met elkaar kunnen en 

willen delen. 

We vertelden hem dat de oriëntatieweekenden gingen stoppen.  

Hij vond het pijnlijk en verdrietig. Dat is het ook natuurlijk.  

 

Maar als weekendbegeleiders hebben we al die jaren het verhaal van Franciscus mogen 

doorgeven. Het blijft bijzonder dat Franciscus ons in deze tijd nog zoveel te zeggen heeft.  

Hij hecht veel waarde aan broeder- en zusterschap.  

In de tekst uit de wijsheidsspreuk 8: 1: 

“Gelukkig de mens, die zijn naaste in al diens broosheid draagt, 

zoals hij zelf door hem gedragen zou willen worden, 

als hij in eenzelfde toestand zou verkeren”, laat Franciscus ons zien hoe hij dat bedoelde.  

Elkaar, als broeders en zusters aanvaarden zoals we zijn en de ander niet willen veranderen.  

Dat gebeurde ook in de weekenden, soms met vallen en opstaan. 

Daar kunnen we in ons leven veel mee doen en daar kunnen we 

mee verder. 

 

Als weekendbegeleiders mochten we elke keer weer oplopen met 

de mensen die in de kloosters kwamen. Heel waardevol en mooi 

om dat te kunnen en mogen doen in de geest van de broeders, die 

met deze mooie weekenden zijn begonnen. We gaan verder op 

pad, met alle mooie herinneringen in ons hart. 

 

Namens alle weekendbegeleiders van nu: Marcel Nijman, Harriet 

Bouwmeester, Ludger Schüling, Ineke de Nobel, Jan Willem Rijke, 

Marion Bogaers. 

 

Vrede en alle goeds, Joke Leeuw-Kralt. 
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Gedichten/gedachten 

 

Gedachte over de Kloosterweekenden 

 

Kapucijnenklooster in Velp 

“Bij de Kapucijnen” stond en staat er bij de ingang van het Emmausklooster in Velp te lezen. Het 

was één van de plekken waar veel ontvangen en gedeeld is. Deze plek, dit huis, dat in onze 

levenstijd een thuis was voor velen, die in een wereld leven die steeds verder vervreemd raakt van 

wat haar tot heil en zegen is. Gastvrijheid, broeder- en zusterschap, zoeken naar God, vrede, 

ware vreugde, eenvoud, Clara-weekend en oriëntatie op Franciscus om mee te beginnen. Rond 

deze woorden en in deze woorden vormden zich telkens weer de verborgen omgang met dat wat 

het leven hier op onze aarde goed maakt. 

Hoe kwamen wij daar in dat kleine Velp, het mooie Megen en de andere plekken waar de 

broeders of zusters hun thuis hadden?  

Soms via van horen zeggen of via een kleine advertentie in de tv en radiogids. Later in de tijd via 

Google en algoritmes. In een land en in een tijd waarin religie en geloof verdwenen uit het 

dagelijks leven en de ratio en het materiële steeds dominanter werden en worden is er toch ook 

een verlangen gebleven naar dat wat het hart nodig heeft en het verstand verwonderd waarneemt.  

Door in te gaan op die vraag van ons verlangen, kwamen wij bij de broeders kapucijnen en op de 

plekken waar hun manier van leven gestalte kreeg. Zittend rond een tafel met mensen die je niet 

kent. Te gast bij broeders en soms zusters die je welkom heten en je een thuis bieden vanaf de 

eerste stap over de drempel van hun klooster. 

Wat gebeurde daar met ons, weekenddeelnemers en 

weekendbegeleiders? 

Allemaal verschillend van achtergrond, maar één in een verlangen 

dat zich niet met woorden laat vangen. Toch wil ik het met een paar 

woorden iets proberen te  duiden. Er mogen zijn zoals je bent, met 

alles wat je gelooft of niet (meer) kan geloven. Je verhaal mogen 

vertellen zonder er op te worden bevraagd. Stil mogen zijn. 

Luisteren naar het verhaal van Franciscus en Clara. Je spiegelen in 

hun verhalen. Spiritualiteit van het verlangen, van echtheid en 

verbondenheid met al wat leeft en is en zijn zal. Het voelt als een 

vorm van thuiskomen, werd er vaak gezegd.  

Maar wat is dat, thuiskomen? En waarom gebeurde dat zo vaak op deze plekken? 

Een klooster is een prachtige plek met een 

mooie tuin of met bos, midden in een stille 

omgeving of een stille omgeving midden in 

een drukke stad. Dit heeft ons zeker geholpen 

in het zoeken van ons verlangen. Maar een 

huis en vooral een thuis wordt als eerste 

gevormd door de mensen die er wonen of die 

er zijn als vrijwilliger om het huis een 

levensvorm te geven.  

Denkend aan die mensen, komen bij ons die 

daar mochten zijn, de namen en gezichten 
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voor onze ogen voorbij. In deze namen rust onze herinnering en bewaren wij allen een waarde die 

als kracht en schoonheid in ons leven blijvend mag zijn.  

Nu zijn de dagen gekomen waarin dit mooie (werk) van de kloosterweekenden definitief gaat 

stoppen. De spiritualiteit van Franciscus, die de broeders kapucijnen wilden doorgeven in de 

weekenden die zij begonnen zijn en door veel vrijwilligers is voortgezet, zal onder en in ons blijven 

als een levenshouding en levenskracht. Deze spiritualiteit  zal nieuwe wegen vinden om mensen 

te inspireren en te bemoedigen. Al eeuwen is het verhaal van Franciscus en Clara een spiegel 

voor hen die daarin willen kijken. Vele vormen heeft deze spiegel gekend, in vele vormen zijn deze 

verhalen steeds weer onder mensen present geworden.  

Aan het eind van onze weg met de kloosterweekenden mogen wij vertrouwen dat de doorgang 

van die levensgeest van Franciscus en Clara hier niet stopt maar steeds opnieuw geboren zal 

worden, daar waar mensen oog en oor voor elkaar en deze aarde hebben en er voor elkaar en 

deze aarde willen zijn. 

Ik wil u groeten met de aloude woorden, 

 

Vrede en alle goeds, 

 

Arie Ravensbergen 
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Verhaal van twee deelnemers: 

Vrede en alle Goeds. 

In het weekend van 5-7 december in het Emmausklooster in Velp, stond het thema Vrede 

centraal. Zoals ieder weekend werden we warm welkom geheten door de weekendbegeleiders 

Joke en Marion. Er waren voor mij en mijn vrouw twee kamers naast elkaar gereserveerd, precies 

zoals we dat graag wilden i.v.m. nodige extra zorg. Het ging natuurlijk over Sint Franciscus, maar 

Sint Nicolaas was ook prominent aanwezig in de vorm van chocolade-Sinterklaasjes op de tafel. 

Er waren er meer dan het aantal aanwezigen, maar toch waren ze allemaal verdwenen aan het 

eind van het weekend!? 

We hebben uitgekeken naar dit weekend. We verwachtten weer diepgaande gesprekken te 

hebben met de deelnemers en begeleiders. We hebben veel geleerd van deze ontmoetingen, 

waarin luisteren altijd een belangrijke rol speelde. In het eerste weekend dat we beleefden 

voelden we ons tot tranen toe geraakt, door de zegenende woorden van broeder Harrie. Hij had 

geluisterd! Voor iedere deelnemer verwoordde hij wat ons bezighield en zo konden we weer 

gesterkt naar ons thuis. 

Franciscus ging een gevaarlijke route voor Vrede in het Heilige Land om daar in dialoog te gaan 

met Sjeik Malek Al Kamil. Ook gingen wij in dialoog met elkaar over de tekst van de wolf van 

Gubbio en daarna was er zoals altijd een warme hechte band ontstaan tussen alle weekend 

deelnemers. 

Tijdens de creatieve verwerking gingen enkelen de mooie kloostertuin in om blaadjes, takjes, 

stenen en zaden te zoeken om onze Vrede-gevoelens kracht bij te zetten en later te delen met de 

anderen. Er kwam zelfs een prachtig bloeiend takje op tafel. 

De broeders vormen een gemêleerd gezelschap vanuit Afrika, Azië en Europa, met als gardiaan 

broeder Christophorus Goedereis uit Duitsland. Hij heeft zich ingezet om in het klooster van Velp 

een internationale gemeenschap te vormen, die deel uitmaakt van het ‘San Lorenzo project’. In 

deze bijzondere setting mochten wij nog een keer te gast zijn. Met hen hebben we de 

gebedstijden meegevierd en ook bij de maaltijden waren we in elkaars gezelschap. 

Op zondagochtend namen we deel aan de eucharistieviering. Daar werd ik uitgenodigd om het 

Vredesgebed van de Verenigde Naties te bidden. 

De slotviering op de zolder was indrukwekkend door de prachtige muziek en gebeden en de 

woorden die we voor elkaar opgeschreven hadden vanuit de dialoog. De gebeden hebben we bij 

het Licht neergelegd. 

Evamarion zong het lied: Vrede wens ik je toe, aandacht wens ik je toe, moge God je behoeden, 

leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. 

In de Clarazaal zongen we als afscheid elkaar nog het lied toe: Vrede en alle goeds, vrede wens 

ik jou, vrede voor altijd. 

Evamarion en Cor Scherrewitz 
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kloosterwiel 

 

als vrede iets met harmonie van doen heeft 

schuilt het geheim misschien wel hier 

terwijl een bleke maan op het water drijft 

een late vogel naar zijn rustplaats wiekt 

 

waar het klooster zich in diepere stilte hult 

ieder gerucht in het duister weer verstomt 

het riet een zacht bewogen lied van vrede 

ruist, de schepping hier al eeuwen lonkt 

 

alsof er op deze plek een voelbaar teken 

huist, wat ook mij bezielt en nederig stemt 

noem het licht of liefde, grond of bron 

een stil verlangen of aarzelend God 

 

Bert Leemreijze 

Emmausklooster Velp/Grave- 

 

 

Ontdekkingstocht 

 

vol verwachting 

samenkomen 

en verrijkt worden 

door de wijsheid 

van Franciscus 

 

van dichtbij 

Gods Geest ervaren 

vertrouwen delen 

 

Jezus herkennen 

in de ogen 

van de ander 

 

samen horen 

saamhorigheid delen 

 

uit overrompelende 

levenservaringen 

inspiratie opdoen 

 

samen thuiskomen 

bij de Bron 

 

Aukje Wijma 



9 
 

 

 

Deze laatste nieuwsbrief willen we afsluiten met het gedicht ‘Toegewend’, 

waar broeder Harrie van den Bosch de kennismakingsweekenden altijd mee begon. 

Als we ons blijven toewenden naar elkaar, ook in de wereld om ons heen, 

dan kan er altijd iets van God gebeuren. 

 

Toegewend 

 

Waar mensen zich toewenden naar elkaar 

en er vanaf zien om over elkaar 

macht uit te oefenen – 

daar kan iets van God gebeuren 

 

Waar mensen niet meer geloven 

in het recht van de sterkste – 

daar kan iets van God gebeuren. 

 

Waar mensen elkaar gaan herkennen 

en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten, 

als breekbare reisgenoten – 

daar kan het Koninkrijk van God komen. 

 

Waar mensen van elkaar willen weten, 

dat ze geen van allen zonder liefde kunnen, 

dat ze zich geen van allen kunnen beschermen 

tegen de pijn die het leven hun aandoet – 

daar kan iets van God gebeuren. 

 

God komt nooit met vertoon van macht. 

Maar in ogen van zwakken en weerlozen 

zie je het licht van zijn Gelaat 

 

Loed Loosen 

 


